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Beste Auvergniaten

de zwarte pieten over ons heen hebben gehad gaan we ons
weer opmaken voor de komende kerstperiode.
De kerstdagen vallen dit jaar op zondag/maandag, vroeger sprak men
in het bedrijfsleven van een (bijna) bazenjaar. Maar dit zal
voor de meesten van ons niet meer opgaan.
Als we het afgelopen jaar onder de loep nemen zien we dat er
een dalend ledental is dat hoofdzakelijk wordt veroorzaakt
door natuurlijk verloop. Nieuwe aanwas voor ons
ledenbestand is er nauwelijks.

P I adat de goede sint weer is vertrokken en al de onenigheid over

We kunnen terugzien op een geslaagde voorjaarsbijeenkomst in Gouda met
een prachtige rondvaart door de singels en een lekker afscheidsdiner.

De najaarsbijeenkomst werd op een nieuwe locatie in de Bilt gehouden.
Een gezellig samenzijn in een voormalige supermarkt waar het goed toeven
was. Er was voor de inwendige mens prima gezorgd.

In de najaarsvergadering maakte Frits bekend het voorzittersstokje na jaren
over te dragen. Hierover in dit bulletin meer. Verder werden er vele
suggesties gedaan over de locatie van de voorjaarsvergadering.

Voldaan vertrok iedereen na afloop naar huis.

Fet Bestuur en de nedactie
wensen u fijne kerstdagen,
een gezellige cudejaarsavend,
en een goed en gezand 2017




Verslag naj aarsbijeenkomst VVA 9 oktober 2016.

Tussen 11.00 en 12.00 uur verzamelden de leden zich in “ De Oude Winkel” in De Bilt. Een oude
buurt-super, mooi verbouwd tot expositie/cursusruimte. Deze locatie danken we aan Emile Weesie.
Pieta en Harry Delpeut verzorgden de boodschappen, we kwamen niets te kort. Drie soorten vlaai,
broodjes met lekker beleg, een wijntje erbij. Heerlijk. Na het bijpraten en lunchen hield Anita
Lestrade een kleine presentatie over diverse mogelijkheden van archief-onderzoek via internet. Er zijn
recent weer meer archieven on-line gekomen.( zie aparte samenvatting).

Na de presentatie werd nog wat ingeschonken en konden we aan de ledenvergadering beginnen.

Agenda-punten:

- mededelingen
- notulen vorige ledenvergadering ( 13 september 2015, in de bus)
- verslag van de penningmeester
- vacatures in bestuur: Kascommissie-lid
Voorzitter
- programma volgend jaar
- wat verder ter tafel komt

Aanwezig 20 personen:

Loes en Jan Mulder-Peyra, Ad en Bep van Zelst, Anita Lestrade en
Peter, Frits en Virginie Lammerts-Limbertie, Guido Weesie en
Sandra, Riet Dumas, Ilonka en Paul Luscuere, Hanne Sons, Miep
Laboyrie, Harry en Pieta Delpeut, Wiet en Anne Josso, Frank
Lestrade.

Daar er geen voorzitter in functie is, hebben afwisselend Harry
Delpeut en Anita Lestrade het woord.

- mededelingen: Jan Derksen is nogal ernstig ziek, namens hem deelt Anita dit mede.
- notulen vorige vergadering: geen opmerkingen.

- verslag van de penningmeester: een uitdraai wordt rondgedeeld,
Harry Delpeut geeft uitleg. Vraag is of de contributie omhoog
moet? Het antwoord is nee. Wel zal het in de toekomst zo zijn dat
wat een dagje uit kost, volledig door de deelnemers moet worden
opgebracht. Er is niet veel geld meer op de rekening. Het verslag en
de begroting waren door de kascommissie goedgekeurd, de
ledenvergadering is akkoord.

- vacatures: Ilonka Luscuere treedt af en Guido Weesie, voor het
eerst aanwezig op een bijeenkomst, stelt zich beschikbaar voor de
kascontrole-commissie. De vergadering is akkoord. De commissie
bestaat nu uit Frank Lestrade en Guido Weesie. Ilonka wordt
bedankt voor haar bijdrage.

Na wat voor-kook-werk heeft Jan Mulder zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap.
Met groot applaus wordt dit teegejuicht! Na een korte periode van nadenken aanvaardt
Jan de voorzitters-functie. Het bestuur is weer compleet. Een volgende keer zullen we
uitgebreid stilstaan bij wat Frits als voorzitter voor de VVA betekent heeft. Paul Luscuere
spreekt alvast zijn waardering uit.

- programma volgend jaar: de vergadering besluit dat de voorjaarsbijeenkomst op zondag
14 mei zal plaatsvinden. En de najaarsvergadering wederom op deze lokatie, datum nog

vast te stellen. Een aantal ideeén voor 14 mei wordt genoemd: o.a. Arnhem, Volendam/
IJsselmeer, Giethoorn, nieuwe Maasvlakte, Haarlem, Glasmuseum Leerdam/varen op de
Linge, Utrecht-IJsselstein vaartocht, Schiedam. Verdere suggesties zijn welkom.

- wat verder ter tafel komt: Hanne Sons meldt dat Harry Seriese en zijn vrouw Henny dit jaar
zijn overleden.

De nieuwe voorzitter sluit de vergadering rond 16.00 uur.



Even voorstellen . . .

Frits Lammerts heeft te kennen te gegeven dat het voorzitterschap voor hem te zwaar is geworden.
Na zoveel jaren is het tijd dat iemand anders de voorzittershamer overneemt.
Mij is gevraagd dit te doen en ik heb het aanvaard. Daarom stel ik mij aan u voor.

Mijn naam is Jan Mulder. Ik ben 67 jaar en ik woon in Loenen a/d Vecht.

Tijdens mijn werkzame leven ben ik onderwijzer geweest in het openbaar basisonderwijs in
Amsterdam.

Ik heb de samenvoeging van kleuter en basisonderwijs meegemaakt en lesgegeven in de hogere
groepen. De laatste jaren heb ik mij ook bezig gehouden met de invoering van ICT in het
basisonderwijs.

Destijds ben ik lid geweest van de medezeggenschapsraad van de school waar ik werkte. Daarnaast
was ik afgevaardigde voor mijn school in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Daar ben
ik secretaris en penningmeester van geweest.

Na mijn pensionering ben ik gevraagd vrijwilliger te worden bij de Zonnebloem. Daar ben ik nu
secretaris van de afdeling Loenen a/d Vecht. Mijn vrije tijd besteed ik voor een deel op mijn
volkstuin. Ik ben lid van de vereniging “Eigen teelt”. Sinds twee jaar ben ik voorzitter van deze
vereniging.

Naast het wroeten in de grond is schilderen mijn grote hobby.

Niet van raamkozijnen en deuren, maar van landschappen en stillevens. Schilderen doe ik thuis
maar ook 1 keer in de week samen met anderen in het atelier van een kunstenares in Kortenhoef.

Mijn vrouw is Loes Peyra. Zij is een afstammeling van een Auvergnaat die aan het einde van de 18e
eeuw naar Nederland is gekomen als koperslager. Ik heb geen wortels in de Auvergne. Een oom van
Loes was al jaren geleden bezig met het uitzoeken van de stamboom van Simon Peyra(c, t), de
Auvergnaat. Dit leidde naar een Bernard Peyra in Utrecht. Haar oom heeft nog contact gehad met
Gerda Peyra-Mulder (de vrouw van Bernard).

10 jaar geleden werd ik gebeld door Rivka Peyra, een dochter van Bernard Peyra en Gerda Peyra-
Mulder.

Zij vroeg of wij belangstelling hadden voor de genealogie van het geslacht Peyra.

Zij heeft mij wat informatie toegestuurd. Rivka maakte er ons op attent dat er ook een vereniging is
van Auvergaten en of wij belangstelling hadden om de jaarvergadering te bezoeken. Wij zijn op
deze uitnodiging ingegaan.

In Pijnacker raakten wij enthousiast door de sfeer die de vereniging uitstraalt. Een goed glas wijn,
stokbrood en Franse kaas maakten het voor ons niet moeilijk lid te worden.

Voor de VVA heb ik de website gemaakt en die onderhoud ik. De leden komen niet vaak bijelkaar,
maar op Moederdag is het altijd prachtig om te zien hoe gemoedelijk men met elkaar omgaat.
Samen met de andere bestuursleden zal ik de komende jaren mijn best doen deze traditie voort te
zetten.

Jan Mulder

Contributie voor het jaar 2017
Voor u en uw gezinslid € 30.
Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag in de maand januari 2017 over te maken op rekening

NL 89 RABO 03750.09.280 (let op dit is het juiste nummer) van de VVA bij de
Rabobank te De Bilt t.n.v. penningmeester VVA te Hoogblokland.



De herkomst van de naam Ste. Colombe, geboortedorp Pierre Lestrade.

Het decembernummer van ons bulletin is vaak gewijd aan kerstzaken. Ik wil die traditie wel een beetje
in stand houden.

Het dorp waar onze tak van de Lestrades vandaan komt, heet Sainte Colombe. Genoemd naar een
heilige. Een colombe is een duif, maar of een dorp daarom zo genoemd werd betwijfel ik. Er zijn een
aantal heiligen die in aanmerking komen.

De Heilige Columba van Sens.

Zij komt oorspronkelijk uit Spanje. Ze sterft in 274. Voor Christus was zij maagd gebleven, en vreesde
de christen-vervolgingen van de romeinse keizers. Met een
aantal anderen vluchtte ze naar Frankrijk, maar werd toch
gearresteerd. Onder marteling werd geprobeerd haar van haar
geloof af te krijgen. Dit lukte niet en ze werd geplaatst in een
bordeel. een beer kwam echter om haar te beschermen, mannen
durfden haar niet te benaderen. Uiteindelijk werd ze onthoofd.
Boven haar graf in Sens werd aanvankelijk een kapel gebouwd,
later vergroot en uiteindelijk kwam er in de zevende eeuw een
basiliek. Haar feestdag is 31 december. Ze wordt aangeroepen
bij oogziekten en regen. In de kerkelijke kunst wordt ze
afgebeeld met een beer, pauwenveer en/of een boek. In Belgié
zijn kerken aan haar gewijd, ook in Andorra is een heel oud
kerkje Santa Colona uit de negende eeuw. Hier staat in het
altaarstuk dit beeld.

Een andere Saint Colomba is nooit op het vaste land van Europa geweest. Het was een Ierse monnik
die uit Ierland werd verjaagd en met een aantal metgezellen terecht kwam op het eiland Iona, bij
Schotland. Daar stichtte hij een klooster. Van hier uit trokken missionarissen naar Schotland, de
Faréer- eilanden en IJsland.

Dan is er nog Sint Columbanus van Gent, een zwerfmonnik, waar niet veel over bekend is.

De Heilige Columbanus van Luxeuil ( of Bobbio).

Dit is ook een monnik uit Ierland. Geboren in 540. Hij werd uitgezonden om het christelijke geloof te
brengen op het vaste land van Europa.In Bretagne zijn een aantal kapellen aan hem gewijd.Hij heeft
diverse kloosters gesticht, in Luxeuil, Marmoutier in de Elzas onder andere. Hij schreef strenge
kloosterregels, die later door de regels van Benedictus werden vervangen. Hij stelde de zedeloosheid
aan het franse hof aan de kaak en moest uit Frankrijk vertrekken.Via Beieren, waar zijn metgezel, St.
Gallen achterbleef, en Zwitserland belandde hij in het noord-italiaanse Bobbio. Hij stichtte hier een
klooster en overleed kort daarna, in 614. Zijn naamdag is zijn sterfdag, 23 november. Hij wordt
aangeroepen bij geestesziekten en bij overstromingen. Hij heeft een staf bij zich, als abt van een
klooster en een boek, als evangelie-verkondiger.

Naar welke heilige is ons dorp genoemd? Ik zelf denk de heilige Colomba
van Sens, ofwel St. Columbanus. Wie zou iets weten over de ontstaans-
geschiedenis van de kerk in Ste. Colombe?

Mogelijk moeten we daarvoor bij het hoofdkwartier van het bisdom zijn,
in Cahors.

Fresco van St. Columbanus in de kerk van Brugnato

Anita Lestrade 2016



In memoriam Jan Derksen

Op zondag 6 november jl. kreeg ik een telefoontje van mijn schoonzus Bep Payralbe dat ons lid
- Jan Derksen die dag was overleden. We waren al op de hoogte
gesteld dat Jan ernstig ziek was, maar zo’n bericht grijpt je toch
aan.
Jan en zijn vrouw Adri waren vanaf het begin lid van onze
vereniging, een enthousiast koppel, dat zeer actief was binnen
onze club. Adri was de dochter van Oom Piet Lestrade, die ook
van de partij was bij onze eerste reis naar de Cantal in 1985. Jan
~ en Adri kampeerden toen op een camping in Mauriac, maar zij
waren de hele week present en namen deel aan het programma.
Jan en Adri waren ook actief in het organlseren van voorjaars-bijeenkomsten. Zo zijn we op
bezoek geweest bij het koperslagers-museum in Horst, terwijl hij ook de organisatie op zich
nam van een bezoek aan een museumboerderij in de Peel waar ook asperges werden verbouwd.
In 2004 bereidden Ad van Zelst en Jan Derksen de viering van ons 20-jarig bestaan voor en dat
werd daar in Mennorode in Elspeet een daverend feest!
Niet vergeten mogen wij zijn inspanningen om ons deelachtig te laten zijn bij de Passiespelen in
Tegelen op zondag 29 mei 2005, die dat j jaar voor de 18¢ maal werden opgevoerd, en natuurhjk
na afloop een aspergemaaltijd. Op 23 mei 2007 had het echtpaar de voorjaarsbijeenkomst in
Steyl georganiseerd met bezoeken aan de Kkloostercomplexen aldaar, terwijl ook het
Missiemuseum werd bezocht. :
In 2009 mocht ik het echtpaar interviewen voor het jubileumnummer van de VVA ter
gelegenheid van ons 25-jarig bestaan. Ik werd ontvangen in hun gezellige woning in Tegelen.
Op een heerlijk fantasierijk plekje in hun tuin onder de schaduw van een appelboom nam ik het
interview af.
Bij een familieréunie in 1984 waar Piet en Tiny Lestrade ook aanwezig waren, sloeg de vonk
direct over. Jan en Adri werden lid en hebben veel bijgedragen aan de goede sfeer en
gezelligheid binnen de VVA.
Groot was de verslagenheid op onze voorjaarsbijeenkomst in 2010 in Utrecht, toen we te horen
kregen dat Adri plotseling overleden was. Dat was een klap voor Jan waar hij moeilijk overheen
kwam. Hij en Adri vormden een hechte eenheid, en zij hebben veel betekend voor de VVA.
We moeten constateren, dat we met het overlijden van Jan een waardevol lid van onze
vereniging verliezen, die mede heeft bijgedragen dat de VVA een hecht vriendenclub is
geworden.
De VVA wenst zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte om dit verlies te dragen.

Wiet Josso

Redactiemededeling

Het e-mailadres van uw redacteur is kortgeleden aangepast.
U kunt uw berichten sturen naar: luscu004@planet.nl

Ter leeringhe ende vermaeck

14 me1 Moederdag. Voorjaarsbijeenkomst VVA



AFSCHEIDFSCADEAU PLEZIERIG VERZILVERD

13 september 2015. Met een groep VVA-ers zitten we in restaurant de Haven van Huizen. Zoals bij veel VVA-bijeenkomsten
is het weer ons goed gezind. In het gezellige zaaltje dringt het zonlicht maar schaars door de kleine raampjes. Toch licht
genoeg om elkaar te zien en te spreken aan de lange tafels waaraan we van de lunch genieten.

Deze bijeenkomst is een samenvoeging van de Voorjaarsbijeeenkomst en de najaarsvergadering. Ik heb aangekondigd
dat ik als secretaris afscheid neem, reden: gezondheidsproblemen. Frits vindt dat niet leuk, maar er is een tijd van komen
en een tijd van gaan. Als afscheidscadeau ontvang ik 2 weekendjeweg-bonnen die ik graag zal verzilveren.

Zonder de aanwijzingen op de bonnen te volgen via www.weekendje-
weg.nl boekte ik bij Best Western voor het weekend van 16 en 17 juli
2016. Met in de gedachte Dat gaat naar Den Bosch toe, zoete lieve
Gerritje liten we ons op zaterdag 16 juli met de Valys naar Den
Bosch rijden. Een stad die nog nagenoot van de beroemde Middel-
eeuwse schilder Jeroen Bosch.

Allereerst een bezoek aan het Noord Brabants Museum waar we
Jacques en Ria van Eijck treffen. Een groot museum met bijzondere
collecties, overzichtelijk tentoongesteld.

In de tuin genieten we nog even van een drankje. De Sint Jan ligt op
loopafstand en daar beluisteren we een orgelconcert, daarna volgt
een gezamenlijk diner.

Op de Parade een soort kermis met veel muziek, terwijl op de Markt
het Hollandse lied in ere wordt gehouden. Best Western heeft echter
zulke goede bedden dat we spoedig in Morpheus’ armen vallen.

De andere dag op familiebezoek in Vijmen en vervolgens in Den
Bosch het Jheronimus Bosch Art Center bezocht met fraaie kopieén
van de werken van de meester en beelden van zijn figuren.

's Avonds afrekenen waar ik te horen kreeg dat de bonnen daar niet
geaccepteerd werden. Dan maar de pin getrokken. Het was in ieder
geval een fijn weekend met bovendien de wetenschap dat er ergens
nog een weekendje in Nederland in het vizier lag en dat werd Den
Haag en wel van vrijdag 16 tm zondag 18 september.

Daar hebben we genoten van cultuur, chique winkels en het politieke
kiimaat dat alom tegenwoordig was. De eerste culturele beziens-
waardigheid werd het Mauritshuis, dat vele werken herbergt van be-

roemde schilders zoals Johannes Vermeer, Carel Fabricius, Frans
Hals en Paulus Potter om er maar een paar te noemen.

Vriendelijk personeel, dat ook zeer behulpzaam was voor minder
goed ter been zijnde bezoekers.

Lunchen op het Plein, waar je de geur van de naderende Prinsjesdag
kon ruiken. Tweede-kamerleden, een enkele staatssecretaris en een
bekende parlementaire verslaggever zagen we langs komen. De
lunch smaakte er niet minder om.

’s Middags een bezoek aan het bijna lege strand van Scheveningen
met heel veel vierkante meters strandpaviljoen met eveneens lege
stoelen. Het spel tussen wolken en zon leverde verrassende beelden
op. Verrassender was nog dat viak naast de Pier een grote hijskraan
stond waaraan een bak hing, waar vanaf waaghalzen aan het bungee
springen waren. Jaren geleden toen we met de VVA in de Auvergne
waren hebben we zo'n spektakel meegemaakt aan het Lac du Pavin.
Het einde van de middag naderde, een seintje voor ons om met lijn 16
naar Den Haag Centraal te gaan en vandaar naar hotel De Gouden
Leeuw in Voorschoten waar ze de weekendjeweg bonnen wel
accepteerden.

gical Pa

e

The Mesdag Panorama, an experience in space and time

Zaterdag bezoek aan Het Panorama Mesdag. Een betoverend stuk
werk waar je je echt op het Schevenings strand waant van een eeuw
geleden. Een fenomenale prestatie van Hendrik Willem Mesdag met
behulp van anderen (onder meer Breitner), die het zo sfeervol op dat
grote doek aanbrachten.

Na deze overweldigende beleving vanuit de Zeestraat die overgaat in
Het Noordeinde liepen we naar het centrum. Chique, mooie
winkelpanden en galerién begeleidden ons naar het Paleis
Noordeinde, waarvandaan de Koning en de Koningin op Prinsjesdag
in de Glazen Koets aan hun tochtje naar het Binnenhof begonnen.
Het aantal politieagenten wees al op dit naderende spektakel.

In de middag een visite aan het Gemeentemuseum, dat gehuisvest
is in een markante schepping van Berlage. Daar viel te genieten van
mooi glaswerk, werken van Piet Mondriaan en Rietveld, terwijl er ook
prachtige stijlkamers ingericht waren.

Al met al een mooie besteding van mijn afscheidscadeau als secre-
taris van onze vereniging. Dat daar Den Bosch nog bijgekomen is
omdat ik niet goed opgelet had, is mooi meegenomen.

Nogmaals dank.

WIET JOSSO



